Yeşilırmak  Islah  Projesinin  ilk  aşaması 
“Temizlik  Çalışmaları”  başladı 


ı 


Taşova'mızın  rüya  projelerinden  olan 
Yeşil irtnak  Islah  Projesinin  ilk  aşamalarından 
olan  ırmak  yatağının 


temizliği  için  hazırlıklar  başladı. 

Devlet  Su  İşleri 
(DSİ)  İl  Müdürü  Turgut 
Yorulmaz,  Samsun  DSİ 


7.  bölge  Makine  İmalat 
ve  Donatım  Şube  Müdürü  Turgay  Malkoç, 
f  İşletme  Baş  Mühendisi 
Nevzat  Acar,  Atölye 
Baş  Mühendisi  Nazım 
Bezölçen,  Amasya  DSİ 
73.  Şube  Makine  İkmal 
Baş  Mühendisi  Fatih 
Örmekaya,  İşletme 
Mühendisi  Ayhan  Güney 'den  oluşan  heyet 
çalışmaların  yapılacağı 
alanda  incelemelerde 
bulundu. 

Belediye  Başkanımız  Bayram  Öztürk 
ve  Ak  Parti  İlçe  Başkanı  Tekin  Sobacı  ile  bir¬ 


likte  değerlendirme 
yapan  heyet  önümüz¬ 
deki  haftadan  itibaren 
çalışmaların  başlayacağını  bu  süreç  içerisinde  Yeni  mahalledeki 
heyelanl ı  alanda  tahkimat  ve  ırmak  yatağı 
değişikliği  olacağını, 
devamında  Sanayi  mahallesine  kadar  temizlik  çalışmalarının  devam  edeceğini  ifade 
ettiler. 

Belediye  Başkanı 
Bayram  Öztürk  "  Rüya 
projelerimizin  ilk  adımı 
atılıyor.  Bu  süreçte 
desteğini  esirgemeyen 


hükümetimize,  Bakanlığımıza,  milletvekilleri  m  ize  Ak  Parti  İl  ve 
İlçe  teşkilatımıza;  sayın 
Tekin  Sobacı'ya  DSİ 


Genel  Müdürlüğu'ne 
DSİ  Samsun  7.  Bölge 
Müdürümüz  ve  yetkililerine  DSİ  İl!  Müdürümüz  Turgut  Yorul-maz 


ve  çalışma  arkadaşlarına  şükranlarımı  sunuyorum,  saygı  değer 
halkımıza  hayırlı  olsun. "dedi. 
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Altındağ  Sitesi  sakinleri 
Savcılığa  suç  duyurusu  yaptı 


Peşin  65  hin  liraya  aldıkları  konutların  tapularına  Beş 
milyon  500  bin  TL  banka  ipoteği  geldi. 

20li  yılında 
30.000  metrekare  arsa  üzerine  330  konut 
yapacağım  vaad  eden 
ALG  Alındağ  inşaat 
sahibi  Peyami  Altındağ 
tamamladığı  konutları 
satışa  sundu.  6S  Bin 
liradan  başlayan  fiyatlarla  satışa  sunulan  konutlardan  peşin  para  ile  konut  alan  72  vatandaşın  tapularına 
banka  tarafından  ipo¬ 


tek  geldi.  İnşaat  sahibi 
Peyami  Altındağ'ın  sattığı  konutları  bankaya 
ipotek  ederek  para 
çektiği  ve  firar  ettiği 
iddia  ediliyor.  Mağdur 
olan  Altın  Site  konut 
sahipleri  14  Aralık 
2015  Pazartesi  saat 
10.30'da  toplu  halde 
Taşova  Cumhuriyet 
Savcılığına  suç  duyurusu  yaptı.  Tapularının 
üzerinde  S  milyon  500 
bin  lira  ipotek  yazısını 
gören  konut  sahipleri 
sin  ir  krizi  geçiriyor. 

Mağdur  Şükriye 
Yufkaca;  "Emekli  paramla  aldığım  Samsun'daki  evimi  satarak 


Altın  sitesinden  ev  aldım.  Şu  anda  ortada 
kaldım,  eşyanı  al  diyorlar,  koyacak  yerim 
yok.  Kapılarımı  firma 
söktü.  Banka  110  bin 
I  i  ra  haciz  koyd  u.  Elli  bin 
lira  kredi  çektim.  Eşyam  dışarıda,  kafayı 
oynatmak  üzereyim. 
Eşimin  desteği  Ele  ayakta  duruyorum.  Adalctc  güveniyorum." 
Dedi. 

30  12,  2014  tarihinde  Taşova  Altındağ 
ALG  İnşaattan  ev  alan 
ve  tapusuna  30  bin-ı-lS 
bin  hra  banka  ipoteği 
gelen  Serkan  Özdcmir; 
"  İnşaat  sahibinin  sırra 
kadem  bastığını  öğrendiğimde  tapuya  gittim. 
Kendi  tapumun  üzerinde  00+18  bin  lira  ipotek  olduğunu  öğrendim. 
Diğer  arkadaşlarımda 
aşağı  yukarı  200-252 
kişi  hep  beraber  mağdur  olduk.  Kimisinin  tapusunda  50  bin  lira  gözüküyor.  Kimisinde 
108  bin  lira  gözüküyor. 
Biz  bunları  60  bin  liraya 
satın  aldık.  Dişimizden 


tırnağımızdan  artırdık 
da  aldık,"dedi. 

Bu  olayın  sosyal 
boyutunun  çok  önemli 
olduğu,  bundan  sonra 
Taşova'da  inşaat  yapacak  firmaların  güven 
kazanması  için  bu  konuda  yardım  bekleyen 
mağdurlar,  vatandaşın 
bundan  sonra  konut 
yapan  inşaat  firmalarına  güveni  kalmadığı 
dile  getirildi. 

Diayı  farklı  yönü 
île  değerlendiren  Ömer 
Celep/'  Bundan  sonra 
Taşova'mızda  yapılacak  girişimlere  halk 
desteği  olmayacaktır. 
Bundan  sonra  yapılacak  girişimlere  halk 
desteği  sağlayabilmek 
için  hukukçularımız, 
İdarecilerimiz,  yöneticilerimiz  bütün  gücü  ile 
bu  sorunu  çözmeye  çalışmalıdır.  Maliye,  Bayındırlık  Bakanlığımız, 
Adliyemlz,  herkes  payına  düşen  sorumluluğu  yerine  getirmeli, 
bu  mağduriyetin  önü¬ 
ne  geçilmelidir,  "dedi. 


Başbakan  Davutoğlu  da 
Murat’ın  twitter  takipçisi 


Halen  Gaziantep 
Büyük  şehir  Belediye 
Başkanlığı  görevini  ve 
dönemin  Âi  le  ve  Sosyal 
Politikalar  Bakanı  Fatma  Şahin'e  attığı  bîr 
tweetle  hayatı  değişen  Murat'ın  2013  yılı 
Ekim  ayında  11  bin  6B6 
takipçisi  İli  bine  yükseldi. 

İlçemiz  Hükümet 
caddesinde  ikamet  eden  ve  “Fitnatmurat" 
ismiyle  sosyal  medya 
fenomenleri  arasına 
giren  spastik  engelli 
Murat  Saraç,  Başbakan 
Ahmet  Davutoğlu'nun 
sosyal  medyada  kendisini  takip  etmesinin 
kendisini  çok  memnun 
ettiğini  söyledi,  Murat 
Saraç:  'Başbakanımızın  beni  takip  edeceğini  beklemiyordum, 
takip  etmeye  başladığını  görünce  çok  mutlu 
oldum"  71  An  nesi  ve  anneannesiyle  yaşayan 
16  yaşındaki  Murat,  "3 
Aralık  Dünya  Engelliler 
Günü"  dolay  ısı  ile  Başbakan  Ahmet  Davutoğlu'na  sosyal  medya 


vesilesi  ile  ulaşü.  Çağrıya  karşılık  veren  Başbakan  Davutoğlu,  Saraç'  ı  takip  etmeye  başladı.  Başbakan  Davutoğlu'nun  kendisini  takip  etmeye  başlamasını  sevinçle  karşılayan  Saraç,  "Başbakan 'm  kendisini  takip  ı 
edeceğini  beklemedi- ’ 
ğini,  takip  etmeye  başladığını  gördüğünde 
çok  mutlu  olduğunu, 
Başbakanın  televizyondaki  konuşmalarım 
hiç  kaçırmadığını  ve 
hayranlıkla  takıp  ettiğini,  evde  otururken 
birden  aklıma  Başbakan'a  tweet  atmak 
geldi.  Başbakanımızdan  3  Aralık  Günü  olması  dolayısıyla  kendisinden  beni  takip  etmesini  istedim.  Başbakan  da  beni  kırmadı, 
çok  kısa  bir  süre  sonra 
takip  etmeye  başladı, 
çok  şaşırdım,  bana 
sürpriz  oldu  ve  mutlu 
oldum"'  dedi.  Davutoğlu'nun  kendisini  takip  etmeye  başlamasının  ardından  takipçi 
sayısının  arttığım  söy¬ 


leyen  Saraç,  Sosyal 
medyada  111  bin  takipçisinin  olduğunu 
belirterek,  "Geçen  yıl 
Dünya  Engelliler  Günü 
dolayısıyla  Cumhur¬ 
başkanlığı  Sarayı'nda 
Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip  Erdoğan'la  görüştüğünü  ve  bu  görüşmeyi  unutamadığını,  Başbakan  Davutoğlu1  ııu  da  görmek  istediğini"  belirtti. 

Zekasıyla  çevresindekileri  hayrete  düşüren  Murat  Saraç 'a 
evde  öğretmeni  Sabi  ha 
Torun  tarafından  özci 
eğitim  veriliyor  olup, 
bilgisayarı  çok  güzel 
kullanan  Murat,  aynı 
zamanda  koyu  bir  Galatasaray  taraftarı. 


İbİze  göre! 


BOŞANMALAR 

ÜZERİNE 


Naci  K&MAfOJl 

İsviçreli  Prof.  Gaston  Jczz'in  “Türk 
Milletinin  aile  nizamını  elinden  alınız,  geride 
hiçbir  şey  kalmaz."  diye  övdüğü  aile  yapımız 
çatırdıyor. 

2014  yılı  raporlarına  göre  evlenen  çiftlerin 
sayısında  azalma,  boşanan  çiftlerin  sayısı  ise  bir 
önceki  yıla  göre  Q/a  4,5  artarak  130  bine  varan  bir 
yükselme  olması  meclisimizin  yeni  yasama 

- - JEaMmuaaaiBflL 


Uluköy  yolu  3  şeritli  oluyor 


Taşova  ya  bağlı 
Uluköy  köyü,  13SB  yılında  kasaba  oldu.  Son 


çıkan  yasa  ile  kby  statüsüne  giren  uluköy, 
57  yıl  sonra  köy  halkı 


yen  E  yoluna  kavuşuyor. 

195B  yılında  kasaba  olan  ve  57  yıllık  belediyelik  döneminde 
Taşova'ya  bağlayan 
karayolunda  tehlikeli 
virajları  ve  kış  ayların¬ 
da  aşılması  zor  rampalar  vardı.  Uluköy  köy 
olduktan  sonra  yeni 
seçilen  köy  muhtarı 
Abdullah  Çoşkun  köy 
halkından  aldığı  güven 
ile  sorunu  Amasya  tl 
Özel  İdare  Genel  Sek¬ 


reteri  iğ  i 'ne  taşıdı.  Yaklaşık  300  hanenin  bağ, 
bahçe  ve  tarlalarından 
geçen  yola  tek  kuruş 
istimlak  bedeli  ödemeden  yol  genişletme  çalışmalarında  son  aşamaya  gelindi.  Aralıksız 
olarak  çalışan  iş  makineleri  ile  kış  bastırmadan  yolun  stabilizesinin  tamamlanacağını  ifade  eden  köy  Muhtarı  Abdullah  Coşkun; 
'"Kasabamızın  tarihi 


Selçuklulara  dayanıyor.  1353  yılında  kasaba  oldu.  Son  yasada 
kapanarak  köy  haline 
dönüştü.  Bu  yolu  yaptırmak  muhtar  olarak 
b izlere  nasip  oldu.  İnşallah  hayırlara  vesile 
olur.  Özel  idarenin  aracı,  gereci,  iş  makineleri  seferber  oldular 
gece  gündüz  demeden 
çalıştılar.  İnşallah 
havalar  yağmadan,  kış 

IDevomı  soyla  ü'titj 
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TAŞOVA  HAVADİS 


15/12/2015 


İlçemiz  Belediyesi¬ 
nin  220  işçi  ile  6  noktada 
başlattığı  cadde  ve  sokakları  yenileme  çalışmaları  yol  bakımı,  kışa  hazırlık  ve  kilitli  parke  taşı 
döşeme  çalışmaları  tüm 
hızıyla  devam  ediyor. 

Taşova  Seled  iyesi, 
toplam  fıO  kilometrelik 
cadde  ve  sokaklarda  kanalizasyon  ve  yağmur  suları  hatların  m  tamamlanmasından  sonra  doğal  gaz 
çalışmaları  tamamlanan, 
elektrik  hatları  yer  altına 
alınan  İlçede,  220  kişilik 


ekibi  ve  iş  makineleri  ile  6 
ayrı  noktada  sil  baştan 
cadde  ve  sokakları  kaldırımları  yeniliyor  ve  bakımın  t  yapıyor.  Mevsim  itibari  ile  ilk  önce  yolları  ele 
alan  Taşova  Belediyesi, 
kanalizasyon,  doğal  gaz 
ve  elektrik  hatlarının  yer 
altına  alınması  ile  bozulan,  tahrip  olan  ve  kullanılamaz  halde  olan  yolları 
ve  kaldırımları  hummalı 
bir  şekilde  ki  Fiti  i  parke  taşı  döşeyerek  sil  baştan 
yenilecek. 

Taşova  Belediye 


diyesi  olarak  kanalizasyon,  altyapı  ve  bu  yıl  devam  eden  doğal  gaz  alt 
yapı  çalışmaları,  merkez 
mahallelerimiz  olan  Cumhuriyet  mahallesi,  Yeşilırmak  mahallesi  ve  Yemişen  mahallesinde  tamamlanmış  oldu.  Elektrik  alt 
yapısı  da  bitmiş  otan  mahallelerimizde  kaldırım  ve 
yolarımızı  uzun  yıllar  kulla  nabiFeceğ İmiz  şekilde 
halkımızın  yararına  kaldırım  ve  yol  çalışması 
yapmak  için  projelerimizi 
yaptık.  Şehir  meydanını 
yenileyerek  başladığımız 
bu  çalışmalarda.  Cumhuriyet  mahallesinin  iiçte  1- 
kilik  bölümü  tamamlanmış  durumdadır.  Yeni  yapılan  yollan  hız  keskilerle  donatarak  hizmete 
sunuyoruz.  Yoğun  kış 
şartlarına  girmeden  diğer 
mahallelerimizde  de  yol 
ve  kaldırım  bakımlarım 


deki  2016  yılı  Mart  ayından  itibaren  Sanayi ,  Tepe 
ve  Yeni  mahallelerinde  de 
doğal  gaz  çalışmaları  sona  erdiğinde,  bu  mahallelerimizdeki  cadde  ve  sokaklarının  kaldırım  ve 
yollarını  da  kilitli  parke 
taşı  ile  yenileyip,  Taşova'mızı  modern,  çevre  ve 
şehircilik  İlkelerine  uygun 
yaşanabilir  bir  ilçe  yapmayı  hedefliyoruz.  220  işçiye  yakın  bir  potansiyelimiz  var.  Şu  anda  6  noktada  kilitli  parke  taşı  döşeme  çalışmaları  devam 
ediyor.  Bu  yoğun  dönem¬ 
de  10  noktada  farklı  çalışmalar  yapıyoruz.  İlçemiz  her  şeye  layık.  Bu 
nedenle  bıkmadan,  usanmadan,  planlı  ve  programlı  bir  şekilde  çalışmalarımızı  sürdürmeye 
devam  edeceğiz" dedi. 


Terzi  Ali  lyiöz  vefat  etti 


IHH’dan  Un  Kampanyası 


Yaklaşık  iki  yıl  önce 
oğlu  ile  ilçemizden  İstanbul'a  taşınan  ilçemizin  ilk 
terzi  esnaflarından,  aslen 
Erbaa'nın  Çerkez  Eındıcak 
köyünden  Ati  lyiöz  (81) 
hayatını  kaybetti. 

Altın  makas  Berber 
salon  u  Servet,  Osman  ve 
İzzet  lyiöz' ün  babalan  Ali 
lyiöz,  bir  süredir  hastalığı 
nedeni  ile  tedavi  görüyordu. 


12  Aralık  2015  günü  İstanbul'da  vefat  eden 
merhumun  cenazesi  12 
Aralık  Pazar  günü  ilçemiz 
Merkez  Çarşı  camiinde 
öğle  namazı  sonrası  kılınan  cenaze  namazının 
ardından  Doğu  Mahallesi 
kabristanlığında  toprağa 
verilmiş  olup,  merhuma 
Cenabı  Allah'tan  rahmet; 
kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


İHH  insani  Yardım 
Vakfı  Taşova  Temsilcisi 
Fatma  Sobacı  Bayırbucak 
Türkmen leri  için  un  kampanyası  başlattıklarını 
söyledi. 

Suriye'deki  iç  savaş 
içerisinde,  dışarıdan  Rus¬ 
ya'nın  müdahale  etmesinin  ve  özellikle  sivillere 
saldırıda  bulunmasının 
insanlık  adına  utanç  duyulacak  bir  durum  olduğunu  kaydeden  Sobacı 
'Müslümanların  üzerine, 
evine,  mescidine,  ekmek 
fırınına  ve  hastanelerine, 
hatta  yetimhanelerine 
gökten  yüzlerce  bomba 
düşüyor.  Sınırımızın  hemen  dibinde  diğer  Müslüman  kardeşlerimiz  gibi 


Suriye  Türkmen  teri  ve  Bayırbucak  Türkmenlerinin 
resmen  yok  edilmek  isteniyor.  Bu  millet  buna 
asla  izin  vermeyecektir. 

Bin  yıllık  ata  toprağını  savunan  kardeşlerimize  bugün  biz,  tam  da 
şu  zamanlarda  destek 
çıkmak  zorundayız.  Bu 
bizim  inanmış!  iğim  izin, 
tarihimizin,  ahde  vefamızın  her  şeyden  öte  kardeşlerimizin  gereğidir. 

Taşova  İHH  olarak 
Bayırbucak  Türkmenf 
kardeşlerimiz  için  bir  ay 
sürecek  un  kampanyası 
başlattık.  Bu  kampanyamıza  tüm  vatandaşlarımızı  destek  olmaya 
davet  ediyoruz"  dedi. 
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Uğur  Kara 


SYDV  Mütevelli 


Heyeti  seçimi 


Taşova  Sosyal  T  ar  d  mil  aşma  ve 
dayanışma  Vakfı  (SYDV]  bir  yıl 
süreyle  görev  yapacak  olan  köy, 
mahalle  muhtarları  ve  Dernek 
Mütevelli  heyeti  üyelerini  seçti. 

10  Aralık  2015  Perşembe  günü 
saat  l&.OÛ'da  Taşova  Müftülük 
toplantı  salonunda  yapılan  seçim  sonucunda.,  koy  muhtarlarını;  Yeıkozlu 
köyü  muhtarı  Ûmer  Çelik,  mahalle 
muhtarlarım  ise  Sanayii  mahallesi 


muhtarı  Mahir  Uçar,  dernekleri  ise 
Taşuva  Engelliler  Yardımlaşma  ve 
Dayanışma  Derneği  Başkanı  Yavuz 
Aydın  lemsi  I  etmeye  hak  kazandı. 

Taşova  SYDV  Müdürü  Barış 
Gündüz,  Vakıf  Mütevelli  heyetinin 
gerek  köylerde  gerekse  İlçe 
merkezinde  çalışmalarını  titizlikle  ve 
hakkaniyet  içinde  yaptıklarını  söyleyerek  yeni  heyet  üyelerine  başarılar 
diledi. 


Kömür  dağıtımı  başladı 


İlçemizde  Sosyal  Yardımlaşma 
Vakfı 'nca  (SYDV}  ihtiyaç  sahibi 
vatandaşlara  kömür  yardımı  yapıldığı 
bildirildi. 

Taşova  kaymakamı  kudret  Kurnaz  yaptığı  açıklamada  20li  yılında  3 
bin  750  ton  kömür  dağıtimı  yapılacağım  söyledi. 

Kömür  yardımlarının  daha  önceden  belirlenen  ihtiyaç  sahiplerine 
yapılacağını  belirten  kurnaz,  "köy  ve 
ilçe  merkezinde  olmak  üzere  toplam  3 
bin  750  aileye  kömür  yardımı  yapacağız.  Yardımların  düzenli  ve  sağlıklı  şekilde  yapılması  için  çalışıyoruz" 
dedi. 


Uluköy  yolu... 


(l.âİJV'üUÜr-  üevtiri! 

Gelmeden  yolumuzun  alt  yapısını 
yaparak  2015  yılında  asfaltlamaya 
hazır  hale  getireceğiz.  Vatandaşın 
arazisinden  geçiyoruz.  Vatandaşımız 
çok  duyarlı  ve  bize  teveccüh  gösterdi. 
Yolumuzun  yapılması  için  hiçbir 
sıkıntı  yaşamadık.  Vatandaşların 
sahipli  bahçeleri  ,sağ  olsun  bağ, 
bahçe,  tarla  ve  ağacı  olanlar 


kesinlikle  ve  kesinlikle  hiç  tepki  göstermediler.  Yol  çalışmaları  yaklaşık 
300  kişinin  arazisinden  geçiyor. 
Uluköy  ile  Taşova  arasını  İl  Özel  İdare 
imkanları  ve  muhtarlık  imkanları  Ne 
yapmaya  devam  ediyoruz.  Başta 
sayın  Valim,  Kaymakamım,  İl  Özel 
İdare  Genel  Sekreterime,  arazi 
sahiplerine  ve  tüm  köy  halkına 
teşekkür  ed  iyorum  ."dedi. 


TAŞOVA  MALMUDURLUGU'NDEN 
TAŞINMAZ  MAL  SATIŞ  İLANI 


1-  Amasya  İli,  Taşova  İlçesinde  bulunan  ve  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  mülkiyeti  Hâzineye  ait  1  adet  taşınmaz  matın  satışı  yapılmak  üzere  ihaleye  çıkarılacaktır. 

2- }  İhale,  Y  emişe  n  Mahallesi,  Hükümet  Caddesindeki  Hükümet  Konağı  Mal  müdürlüğünde  (Malmüdürü  makam  odasında)  top  t  anacak  komisyon  vasıtasıyla,  2886  Sayılı 

Devlet  İhale  Kanununun  45  nci  maddesi  uyarınca  Açık  Teklif  Usulü  ile  karşılarında  belirtilen  tarih  ve  saatte  yapılacaktır. 

3- )  İhaleye  katılmak  isteyen  isteklilerin  ihale  saatine  kadar, 

-  Geçici  teminatı  gösterir  belgeyi,  (Tedavüldeki  Türk  parası.  Mevduat  veya  Katılım  Bankalarının  verecekleri  süresiz  teminat  mektupları  veya  Hazine  Müsteşarlığınca  İhraç 
edilen  Devlet  İç  borçlanma  Senetleri  veya  bu  senetler  yeri  ne  düzenlenen  belgeleri), 

-  Yasal  yerleşim  yerin  i  gösterir  belgeyi, 

-  Tebligat  için  Türkiye1 deki  adreslerini  gösterir  belgeyi, 

-  Gerçek  kişilerin  T.C  Kimlik  numarasını  bildirmeleri  ve  nüfuscüıdan  suretini  vermeleri  (Aslı  ihaleye  başlamadan  önce  ibraz  edilecektir), 

-  Tüzel  kişilerin  vergi  kimlik  numaralarım  bildirmeleri,  Özel  Hukuk  tüzel  kişilerinin  idare  merkezlerinin  bulunduğu  yer  Mahkemesinden  veya  siciline  kayıtlı  bulunduğu  . 
Ticaret  ve  Sanayi  Odasından  veya  benzeri  mesleki  kuruluştan  ihale  yılı  içinde  alınmış  sicil  kayıt  belgesi  ile  tüzel  kişilik  adına  İhaleye  katılacak  veya  teklifte  bulunacak  kişilerin  tüzel 
kişiliği  temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir  noterlikçe  tasdik  edilmiş  İmza  sirkülerini  ve  vekaletnameyi 

-  Kamu  tüzel  kişi  feri  nin  ise,  tüzel  ki  şilik  adı  na  ihaleye  katı  laca  k  veya  teklifte  bu  I  unacak  kişilerin  tüzel  kişiliği  temsi  I  e  yetkili  olduğun  u  belirtir  belgeyi  koni  i sy  ona  sunmala  rı 

4- )  İhalelere  ilişkin  şartname  ve  ekleri  mesai  saatleri  dahilinde  Hükümet  Caddesindeki,  Mal  müdürlüğü  Milli  Emlak  Servisinde  görülebilir  ve  bedelsiz  ola  ra  kaynı  adresten 

5- )  İhale  komisyonu  ihaleyi  yapı  p  yapmamakta  serbesttir. 

6- )  İadeli  taahhütlü  posta  ile  yapılacak  müracaatlarda  teklifin  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  5 7 'nci  maddesine  uygun  hazırlanması  ve  teklifin  ihale  saatinden  önce 
komisyona  ulaşması  şarttır.  Postada  meydana  gelebilecek  gecikmelerden  dolayı  idare  veya  komisyon  herhangi  bir  sorumluluk  kabul  etmez. 

7- }Taşınmaz  mal  satış  ihaleleri  sonrasında  her  hangi  bir  vergi,  resim  ve  harç  alınmayacaktır.  Taşınmaz  mal  satış  bedelleri  Belediye  ve  mücavir  alan  sınırlan  içinde  5.000, 00 TL'yi  ve 
Belediye  ve  mücavir  alan  sınırlan  dışında  ise  1.000,00  TL  'yi  geçmesi  durumunda  û/g  25 1  i  peşin  ödenmek  ve  kalan  kısma  kanuni  faiz  uygulanmak  şartı  ile  2  yıla  kadar  3'er  aylık  dönemler 
halinde  taksitten  d  irilebilir. 

S-]  Araç  ihalelerine  girenler,  satışa  çıkarılan  araçları  ilanda  belirtilen  yerlerde  hali  hazır  durumu  ile  görmüş  ve  ona  göre  fiyat  teklif  etmiş  sayılacaklardır.  Araçlar  alıcısına  mevcut 
durumu  ile  teslim  edilecektir.  Araç  satış  bedelleri  üzerinden  tahakkuk  edecek  KDV  ile  Karar  Pulu  bedeli  ayrıca  tahsil  edilecek  olup,  satıştan  ve  tescil  Eşlemlerinden  doğacak  her  türlü 
vergi,  resim,  harç  vb.  bedeller  alıcıya  aittir. 

9-)  İhale  bilgileri  www.milUemiak.gov.tr  f  www.amasyadefterdariigi.gov.tr  Internet  adresinden  de  görü  lebilir. 

İLAH  OLUNUR 
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No 

Taşınmaz 

No 
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m  2 

Hazine 
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İmar 
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(TL) 

Geçici 

Teminatı  (TL) 

İhale  Tarihi 

İhale 

Saati 

1 

05070100996 
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Belediye  Cad. 

LZL 

16 

1.326,47 

Tam 

Arsa 

İmarlı 

182.600,00 

54.780,00 

29.12.2015 

10.00 

İlan  Tarifesi 
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170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
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TAŞOVA  HAVADİS 


15/12/2015 


Öğrencilerden  bir  örnek  davranış  daha 

İlçem  ilde  okul  çıkışı  Rümeysa  Kop  ve  Melisa 


altı  öğrenci  yolda  bulduklara  cüzdanı  Taşova  Belediyesi  Kültür  İşleri  Müdürü  Ömer  Sayar  a  teslim  ettiler. 

Sayar  "İlçemiz  Atatürk  Ortaokulu  öğrencileri 
Elif  Sıla  DemirelrÖme  r  Faruk  Bakırcı,  İbrahim  Yiğit 
Torun,  Semanur  Yufkacı 


Al  pat  okul  çıkışı  yolda  buldukları  cüzdanı  Belediye¬ 
ye  teslim  ederek  örnek  bir 
davranış  sergilemişlerdir. 
Su  güzel  davranışlarından 
dolayı  hepsini  kutluyorum"  dedi, 

Cüzdanını  kaybettiğini  bildirmek  üzere  Belediyeye  gelen  cüzdan  sahi¬ 


bi  Dilek  Yıimaz’a  bulunan  cüzdanı  teslim  edildi. 


YOL  VE  KALDIRIM  MALZEMELERİ  iPARKE,  BORDÜR  VE  YAĞMUR  OLUĞU)  SATIN  ALINACAKTIR 

TAŞOVA  BELEDİYESİ  FEN  İSLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 


"İlçemiz  Cumhuriyet  Mahallesi  Mustafa  Bey  Caddesinde  Yol  ve  Kaldırım  Düzenlemesi  İçin  Mal  Alımı11  alımı 
4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  19  uncu  maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  İhale  edilecektir,  ihaleye  ilişkin 
ayrıntılı  bilgiler  aşağıda  yer  almaktadır: 

ihale  Kayıt  Mu  marası  :  2015/ 1 76265 

1 -idaren  in 


Adresi 

Telefon  ve  faks  numarası 
Elektronik  fosta  Adresi 
ç)  ihale  dokümanının  görülebileceği 
internet  adresi  (varsa) 

2-İhale  konusu  malın 
a)  Niteliği,  türü  ve  miktarı 


b)  Teslim  yeri 

c)  Teslim  tarihi 


:  CUMHURİYET  MAHALLESİ  ATATÜRK  BULVARI  NO:27Ö5BOQ 
TAŞOVA/ AMASYA 
: 35B31 21 Ö06  3 5S3 121406 
:  tasovabld#  hotma  i  I .  com 
:  https://ekap.kik.gov.tr/EKAf/ 


:  1- Beton  f  ar ke Taşı  (B  cmJik)  200.000  Atlet  2- Beton  Parke  Taşı  (6 
cm.lik)  20.000  Adet  3- Beton  Bordur  Taşı  4.000  Adet 4- Beton  Yağmur 
Oluğu  {30x30}  1.000  Adet  Ayrıntılı  bilgiye  EKAP'ta  yer  alan  ihale 
dokümanı  içinde  bulunan  idari  şartnameden  ulaşılabilir. 

:  Alımı  yapılacak  mallar,  B,eled  iyem  izce  yol  ve  kaldırım  düzenlemesi 
yap  ilaca  kolan  Cumhuriyet  Mahallesi  Mustafa  Bey  Caddesine  paletler 
halinde  teslim  edilecektir. 

:  Sözleşmenin  imzalandığının, idare  tarafından  yüklenicinin  kendisine 
veya  tebligat  için  gösterdiği  adrese  yapılacak  işe  başlama  talimatının 
tebliğinden  itibaren  2  (iki)  ay  içinde  ma  i  teslim  edilecektir. 


3-  İhalenin 

Yapılacağ  ı  yer  :  Cumh  uriyet  Ma  ha  I  leşi  Atatürk  Bu  I van  No:  27  Taşova  /  Amasya 

Ta  rihi  ve  saati  :  299. 12.20 1S-10 : 00 

4.  İhaleye  katılabilme  şartları  ve  İstenilen  belgeler  ile  yeterlik  değerlendirmesinde  uygulanacak  kriterler: 

4.1.  ihaleye  katılma  şartlan  ve  istenilen  belgeler: 

4.1.1.  Mevzuatı  gereği  kayıtlı  olduğu  Ticaret  ve  /veya  Sanayi  Odası  ya  da  ilgili  Esnaf  ve  sanatkârlar 
Odası  belgesi; 

4.1.1. 1.  Gerçek  kişi  olması  halinde,  İlk  Han  veya  ihale  tarihinin  içinde  bulunduğu  yılda  alınmış,  ilgisine  göre 
Ticaret  ve  /veya  Sanayi  Odasına  ya  da  ilgili  Esnaf  ve  Sanatkarlar  Od  asına  kayıtlı  olduğunu  gösterir  belge, 

4.1 .1.2.  Tüzel  kişi  olması  halinde,  ilgili  mevzuatı  gereği  kayıtlı  bulunduğu  Ticaret  ve/  veya  Sanayi  Odasından, 
ilk  i  lan  veya  ihale  tarihinin  içinde  bulunduğu  yılda  alınmış,  tüzel  kişiliğin  oda  ya  kayıtlı  olduğunu  gösterir  belge, 

4.1.2.  Teklif  vermeye  yetkili  olduğunu  gösteren  imza  beyannamesi  veya  imza  sirküleri; 

4.1.2. 1.  Gerçek  kişi  olması  halinde,  noter  tasdikli  imza  beyannamesi, 

4.1 .2. 2.  Tüzel  kişi  olması  halinde,  ilgisine  göre  tüzel  kişiliğin  ortakları/ üyeleri  veya  kurucuları  ile  tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin  tamamının  bir 
Ticaret  Sicil  Gazetesinde  bulunmaması  halinde,  bu  bilgilerin  tümünü  göstermek  üzere  ilgili  Ticaret  Sicil  Gazeteleri 
veya  bu  hususları  gösteren  belgeler  ile  tüzel  kişiliğin  noter  tasdikli  imza  sirküleri, 

4.1.3.  Şekli  ve  içeriği  idari  Şartnamede  belirlenen  teklif  mektubu. 

4.1.4.  Şekli  ve  içeriği  İdari  Şartnamede  belirlenen  geçici  teminat. 

4.1.5 .  İhale  konusu  alımın  tamamı  veya  bir  kısmı  alt  yüklenicilere  yapllrılamaz. 

4.2.  Ekonomik  ve  mali  yeterliğe  ilişkin  belgeler  ve  bu  belgelerin  taşıması  gereken  kriterler: 

İdare  tarafından  ekonomik  ve  mali  yeterliğe  ilişkin  kriter  belirtilmemiştir. 

4.3.  Mesleki  ve  Teknik  yeterliğe  ilişkin  belgeler  ve  bu  helgelerin  taşıması  gereken  kriterler: 

4.3.1.  Yetkili  saricıkğı  veya  İma  lafçılığı  gösteren  belgeler: 

a) İmalatçı  ise  imalatçı  olduğunu  gösteren  belge  veya  belgeler», 

b) Yetkilî  satıcı  veya  yetkili  temsilci  ise  yetkili  saba  ya  da  yetkili  temsilci  olduğunu  gösteren  belge  veya 
belgeler, 

c) Türkiye'de  serbest  bölgelerde  faaliyet  gösteriyor  ise  yukarıdaki  belgelerden  biriyle  birlikte  sunduğu  serbest 
bölge  faaliyet  belgesi. 

isteklilerin  yukarıda  sayılan  belgelerden,  kendi  durumuna  uygun  belge  veya  belgeleri  sunması  yeterli  kabul 
edilir.  İsteklinin  İmalatçı  olduğu  aşağıdaki  belgeler  İle  tevsik  edilir. 

Aday  veya  istekli  adına  düzenlenen  Sanayi  Sicil  Belgesi 

Adayın  veya  isteklinin  üyesi  olduğu  meslek  odası  tarafından  aday  veya  istekli  adına  düzenlenen  Kapasite 
Raporu 

Aday  veya  istekli  imalatçı  ise  kayıtlı  olduğu  meslek  odası  tarafından  aday  veya  istekli  adına  düzenlenen  imalat 
Yeterlilik  Belgesi 

4.3.2. 


4.3 .2. 1 .  Sta  nd  arda  ilişkin  belgeler : 

1 - Kil itli  Beton  farke  Taşlan  TS  2S24  standart! na  uygun  olacak  ve  istekliler  teklif  zarflarında  TS  2B24 
belgeleri  ni  sunacakla  rd  ı  r. 

2- Beton  Bordur  Taşları  TS  436  standartma  uygun  olacak  ve  istekliler  teklif  zarflarında  TS  43G  belgelerini 
sunacaklardır. 

4.3.3.  Tedarik  edilecek  malların  numuneleri,  katalogları,  fotoğrafları  ile  teknik  şartnameye  cevapları  ve 
açıklamaları  içeren  doküman: 

İstekli,  tedarik  edilecek  olan  mallardan  numune  ve  katalog  getirmek  zorundadır. 

S. Ekonomik  açıdan  en  avantajlı  teklif  sadece  fiyat  esasına  göre  belirlenecektir. 

6-.  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecektir. 

7.  ihale  dokümanının  görülmesi  ve  satın  alınması: 

7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  200  TRY  (Türk  Lirası)  karşılığı  Taşova  Belediye 
Başkanlığı  Fen  İşleri  Müdürlüğü  adresinden  satın  alınabilir. 

7.2.  İhaleye  teklif  verecek  olanların  ihale  dokümanını  satın  almaları  veya  EKAf  üzerinden  e -imza  kullanarak 
indirmeleri  zorunludur. 

S.  Te  küfler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  Taşova  Belediye  Başkanlığı  Fen  işleri  Müdürlüğü  adresine  elden  teslim 
edilebileceği  gibi,  aynı  adrese  iadeli  taahhütlü  posta  vasıtasıyla  da  gönderilebilir. 

9.  istekliler  tekliflerini,  mal  kalem -kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir,  ihale  sonucu, 
üzerine  ihale  yapılan  istekliyle  her  bir  mal  kalemi  miktarı  He  bu  mal  kalemleri  için  teklif  edilen  birim  fiyatların 
çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel  üzerinden  birim  fiyat  sözleşme  imzalanacaktır.  Bu  ihalede,  işin  tamam:  için 
teklif  veri  lecektir. 

10.  İsteki  iler  teklif  ettikleri  bedelin  %  %'  ünden  az  olmamak  üzere  kendi  belirleyecekleri  tutarda  geçici  teminat 
vereceklerdir. 

İl.  Verilen  tekliflerin  geçerlilik  süresi,  i  hale  tarih  İnden  İtibaren  30  (otuz)  takvim  günüdür. 

12.  Konsorsiyum  olarak  ihaleye  teklif  verilemez. 


İŞ-KUR  Rezaleti 


Türkiye  İş  kurumu'nea  {İŞ-KUR} 
ilçemizde  KasvTı  ayı  sonunda  çeşıtü 
kummlirda  6-9  ay  arası  çalışacak 
işçilerin  -şe  banlamasında  uygulanan, 
knterler  çemizde  rahatsızlık  uyandııdı. 
Gelir  seviyesi  yüksek  ailelerden  ve  ayıv; 
aileden  ıhı  kşınln  işe  amirken,  <a.yn 
yaptırmasına  rağrren  hf  çok  gariban 
yine  ayazda  kaldı. 

10-15  derslikli  okullara  yardıma 
hizmeti!  kaorau  tam  ülmasna  «rağmen 
onsr-oflUeşer  işç.  görevlendirilmesi 
milletin  kafasını  karıştırırken,  ban 
kumrularsa  İŞ-KUK  personeline  oda  ve 
sandalye  bulmak  bile  sorun  haline  geldi. 

üze  Âle  kapanan  kasabalara 
yapılan  ahartiı  şe  aümter  üzer  ne  belde 
sakaıleri,  'Belediye  personeli  devlete  yuk 
getiriyor  diye  kapatıldı.  O  halde  bu  kadar 
işçi  istihdam  edılıyorea  boım  belediyeler 


ne  diye  kapatıldı?*  diye  soruyor. 

Ülkelem  kalkınması  üretim  İle 
olur.  &r  işvereni  en  çok  zorlayan  etken; 
işçiye  ödenen  ücret+5^  pnml  ve  vergi 
dairelerine  yabrılan  stopajdır.  Adır 
kaymakamlık  sosyal  yardımlaşma  fonu 
veya  köylere  hizmet  götürme  birliği 
yahut  -belediye  olur.  Resmi  tin  kurum 
önderliğinde  bu  İnsanlar  turşu,  salça 
veya  yor  ey  e  uygun  bir  fabrikada 
çalıştırılarak  ülke  ekonomisine  daha 
büyük  kattılar  sağlaramaz  ith? 

2i  ocak  İİM6  günü  İş  ve  Eşçı 
Bulma  Kurumu  (İ.İ.E,K_)  adı  altında 
hizmet  vermeye  başlayan  ve  5  Temmuz 
2D03  günü  Türkiye  İş  Kuıumu  (İŞ-KUR) 
atini  alan  kurumun  adına  ve  şanına 
üretme  donuk  bir  istihdam  uygulaması 
daha  yakışık  alır. 


BOŞANMALAR. . . 

1 1  .HytpdBV  düvemi 

döneminde  muhalefetinde  ortak  önerileriyle  boşanmanın  artma  nedenleri  ve 
alınması  gereken  önlemler  üzerine  bir  araştırma  komisyonu  kurulacağı  haberini 
basından  okuduk. 

Bu  konuda  ilk  kuracağımız:  cümle  "teknığinr  iletişimin  zaferi,  insanlara 
aradığı  huzuru  getirememiştir.'’  cümlesi  alacaktır.  Evlenmekte  nazlanan  bir 
arkadaşımın  annes?  oğlunun  evlenme  konusundaki  kararsızlığını  televizyonlara 
bağlıyordu.  Bu  televizyonlar  çıkalı  tazim  oflama  kız  beğendiremıyoruz  derken 
televizyonlann  günümüz  gençleri  üzerinde  göze  ve  kulağa  hTap  ederek  kibeleri 
hangi  noktalara  sokabildiklerinin  olumsuz  örneğine  işaret  ediyordu. 
Eskiden  kadın  anaydı,  halayda,  ablaydı  ve  bacrydı.  Hürmet  ve  fazilet  abidesrydi 
kadınlar  m  z.  Şimdi  kadın  nefs  açısına  ayarlı  kameralarla  cinsel  obje  haline 
gebrildi. 

Kem  aletferin  (kötü  alet)  kem  a  la  ta  (gelişmeye)  alan  zararını 
gördüğümüz  günümüzden  geçmişe  bir  yolculuk  yapacak  a  ursak  Türk  ailesinin 
ve  kadınının  yeri  ve  konumunu  daha  iyi  anlayabilin. 

Evet  geçmişte  haram  ile  helali .  doğ/u  ile  eğriyir  güzel  ve  çirkini  mektep 
sıralarına  oturmadan  öğrenen  bahtiyar  bir  nesil  vardı.  E  ski  cemiyet  kadını  evini 
mabet  aile  hayabnı  da  ibadet  kabul  eden  fakir  de  olsa,  çirkin  de  nisa,  sa-rhoşda 
□Isa  eşini  kabullenir,  kader  olarak  değerlendirir  ve  de  küçük  anlaşmazlıklar  için 
çatinın  dirliğini  düzenliğini  bozmazdı.  Bi t  anekdot  hatırlıyorum: 

Yaşlı  çifte  sararlar;  kaç  yıldır  evlismiz? 

Tam  G5yıl. 

Bunca  yıl  nasıl  evfikaldmız? 

Yaşlı  çiftin  cevabı:  bizim  doğduğumuz  zamanlarda  bir  şeyler  kırılınca 
tamir  edilirdi.  Çöğeaölmazdı.  O  yüzden... 

Ve  □  eski  zaman  kadınlarcmizın  büyük  çoğunluğunun  «uma  yazması 
yoktu.  Ama  onlara  çatal  denemezdi.  Zira  atalarından  aktarla  aktın  la  anasına 
kadar  gelen  anasından  da  kendisine,  kendisinden  de  eviatlanna  ve  torunlarına 
geçen  bir  şıfah  kültür  olan  terbiye  sisteminin  ananev ı  yolculuğu  ecdat  yadigarı 
olarak  nesilden  nesileafcJtanlındJ. 

E  r  annenin  gelin  kızına  nasihati  bu  şifahi  kültürün  bir  parçasıydı  ve  şöyle 
başlıyordu: 

' Ey  benim  ak  duvaklı  kızım" 

Bugün  taba  ocağ  ndan  aynlıyocsun,  tanımadığın  ellere  uçuyorsun. 
Adetleri  adetlerimize,  huyları  huyumuza  benzemez.  Sabırlı  ol  kızım  elbette 
Rabbimiz  kolaylık  verecektir. 

Sana  beşikteyken  söylediğim  ninniden  ben  beyaz  gelinlik  içinde  şu  kapıdan 
yolcu  olacağın  günü  düşledim,  dundum.  Allah'a  hamd  ederim,  bugünü  de 
gösterdi. 

Yavrum,  namusuma  helal  getirmedim  namusuna  helal  getirmeyesin  diye... 
Mideme  haram  koymadım  midEne  haram  koymayasın  diye.. 

Ahmet  Yüksel  Öramre  "Üsküdar  ahh  Usküdart"  adlı  kitabında  Üsküdar 
kadınlarının  aile  hayalarının  sağlam  ohnasmın  nedenlerini  açrtdıyordu. 

"Üsküdar  kadınlarının  en  belirgin  özettikleri  nelerdir  d  ye  soracak  olursanız, 
kendi  gözlemlerime  göre  bunlar:  1-  iffeL  2*  Sabır  3‘  Tevekkül.  4-Merhamet.  5^ 
Tutumluluktur  Bu  beş  haset  ailede  ıstikrann  teminatıydı.  1970'ler-n  ortalarına 
kadar  Üsküdar'da,  kulağımıza  ancak  rki  ya  da  üç  çiftin  boşanmış  olduğu  haberi 
gelmişti.  Çünkü,  Üsküdar'ın  kadınları  "Allah'ın  en  hoşlanmadığı  helal 
boşanmaktır."'  hadisine  olan  iman  ve  inançlan  dolayısıyla  sabırlı  bir  hayat  bam 
olan  evliliklerine  zarar  getirmem  işlerdir. 

Boşanma  konusunda  yazı  yazmama  vesile  olan  itham  veren  bir  gazete 
köşesinde  okuduğum  röportajı  sizlerle  paylaşarak  geçmişin  güzeElikferini  yad 
etmek  istiyorum. 

"Yaşı  sefcsene  yakındı.  Başından  çok  şeyter  geçmişi.  Fadime  nene  be  altmış 
yıl  önce  evlenmişti  Haşan  dede.  Fadime  nene  altmış  yıllık  hayat  arkadaşını  şöyle 
anlabyorcfu: "  Uşağum,.  habu  adam  beni  kaçıralı  neredeyse  attmış  seneofdu.  Bir 
kere  elini  kaldırmada  Bir  kez  olsun  bana  bağırmadı.  Altı  evlat,  verdim  ona.  Bir  tek 
emzirmedi  çocuklarımı...  Gece  benimle  uyandı.  Benimle  beşiklerini  salladı. 
Uyurken  üşümeyeyim  dîye  üstümü  örttü.  Uykusuz  kaldı  ama  beni  uyuttu.  Bana 
hiçbir  zaman  kıyamadı.  Rahat  etmem  için  her  şeyi  yaptı.  Sen  okumuş  adaman 
oğul,  sevgiyi,  yardımlaşmayı,  erkeği,  kadını,  adamı  bilirsin.  Ben  yetmişin 
ortasındayım  oğul.  Ben  de  senin  bilmediğin  başka  bir  şey  bilirim. 
Ün  sene  öncesine  kadar  şiir  mfir  bilmezdim.  Sonra  sardım  bu  işe  neden  bilir 
misin?  "Kocam  olacak  habu  güzel  adam  var  ya,  ilkokulu  bile  bitiremedi  Dört 
sene  askerlik  yaptı.  Artık  orada  mı  öğrendi  bilmiyorum,  iki  satın  var  ki.  ne  zaman 
gözlerime  bakıp  dese  hana  başım  döner." 

Gazeteci  Fadime  nEneye  Haşan  dedenin  söylediği  o  iki  satir  için  ssrar  edince 
nene,  utangaç  bir  tavırla  beyaz  yaşmağını  kulağının  ardına  atarken  diyor  ki; 

'Mevtam  semn cennetin 

Yarimden  güzel  midir?" 

Yti  gazetecinin  son  satirlzm  şöyledir:  "  Bu  iki  insanın-  yüz  hatlanna  dikkatle 
baktım.  Ve  bitmesi  mümkün-  olmayan  bir  aşk  gördüm  ve  de  okumamış  bir 
adamın  altmış  yıllık  karısına  bakarken  gözleriyle  mükemmel  şiirler  yazdığını ? 

Evet  toparlayacak  olursak  ez  cümle  "şiddetli  geçimsizlik"  kılıfı  ve 
mazeretiyle  boşanmaların  arttığı  günümüzde,  bugünün  okumuş  yazmış  kadını 
erkeği,  eski  (îevnn  o  tarihi  emaneti  nesilden  nesile  nakletmiş  sağlam  duruştu 
kadını  ve  erkeği  ile  boy  ölçüşemez  hafe  gelmiştir. 

İşte,  bu  kaybettiğimiz  kadını  ve  erkeği  bulmak  lazımdır .. 
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Taşova.  Hentbol  Nilüfer 
galibiyeti  ile  ilk  yarıyı 


Hentbol  Erkek-  ler  Süper  liginin  ilk  yarısının  son  ma¬ 


çında  Bursa  Nilüfer 
Belediyesi  Spor  kulübünü  26-24  mağlup  ederek  Elk  yarıyı 
dördüncü  olarak  bitirdi. 

12  Aralık  201 S 
Cumartesi  günü  ilçemiz  Spor  salonunda  saat  13.00 'de 
başlayan  maçın  ilk 
10  dakikası  6-4,  ilk 
20  dakikası  11-9  ve 
İlk  yarısı  16-14  üstünlüğümüzle  sona 
erdi. 

2.  yarının  ilk  10 
dakikasında  10-17 
üstünlüğümüzle  süren  maçın  50.  dakikasında  22-22'IEk 


skorla  beraberliği 
sağlayan  konuk  ekipr  SS.  dakikada  2 
farkla  öne  geçtiyse 
de,  seyircinin  olağanüstü  desteği  ile 
maçtan  26-24  galip 
ayrıldık. 

Kaleci  Milan 
kurtarışları  ile  salonun  yıldızı  olurkenr  Djura  16  gol  ile 
her  zaman  ki  gibi  yüzümüzü  güldürürdü. 
Enis  attığı  11  gol  ile 
sahanın  bir  diğer  yıldız  oyuncusu  olurkenr  diğer  golleri 
Maroş  ve  Petrov 
2'şer  gol  ve  Ekrem 
kaydetti. 


Erkekler  Süper  Lig  5015-  5016  Sezonu  Puan  Durumu 
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Amasya’daki  Taşovalılar 
coştu  bir  kere 


ram  Öztürk,  Amas-  lacak  işletmeye  bol  türündeki  işletme - 


Aslen  ilçemiz 
Karamuk  köyünden 
olup,  bir  süredir  Amasya  Hacılar  meydanı,  Sadık  Ahmet 
caddesinde  "SLiper 
Çocuk"  adı  altında 
ticari  faaliyetini  sürdüren  Veysel  Güleç, 
aynı  isim  altında  Amasya'nın  en  işlek 
caddesinde  büyük 
bir  mağaza  açtı. 

12  Aralık  2015 
Cumartesi  günü 
saat  13.06de  Mustafa  Kemal  Paşa 
caddesi  no  72  (Halk 
Bankası  yanı)  adresinde  gerçekleşti  ri- 
Jen  mağazanın  açılışına;  ilimiz  Vali  Vekili  Ferhat  Burakgazi,  Amasya  Belediye  Başkanı  Cafer 
Özdemir,  İlçemiz  Belediye  Başkanı  Bay- 


ya'dakl  Taşovalılar , 
ve  çok  sayıda  vatandaş!  ar  katıldı. 

Açılış  öncesi  bir 
konuşma  yapan  Belediye  Başkanı  Cafer 
Özdemir  açılışı  yapı- 


kazançlar  diterken, 
daha  sonra  konuşan 
vali  Vekili  Ferhat 
BurakgazL  "Son  zamanlarda  ilimizin 
gelişmesine  paralel 
olarak  hizmet  sek¬ 


lerde  de  artış  yaşandığını  ve  bunun  da 
gelişmişliğin  bir 
göstergesi  olduğunu  ifade  ederek  böyle  işletmelerin  açılması  ilimiz  ekono¬ 


misine  ve  istihdamı¬ 
na  katkı  sunmaktadır.  Bu  güzel  işyerini 
ilimize  kazandıran 
işletme  sahiplerine 
teşekkür  eder,  bol 
kazançlar  dilerim." 
dedi.  Yapılan  açılışın 
ardından  işletmeyi 
gezen  Vali  Vekili 
Ferhat  Burak  gazi, 
yetkililerden  işletmenin  özelliklerine 
da  i  r  bi  Ig  i  1er  a  İdi . 

Bilindiği  gibi  bir 
hafta  önce  de  Bahçelcriçi  mahallesinde  görkemli  bir 
törenle  Nur  AVM'nin 
Amasya  şubesi  hizmete  açılmıştı. 

Genç  girişimci 
Veysel  Güleç’i  kutluyor,  Çocuk  giyimi  ağırlıkü  Süper  Çocuk 
mağazasının  hayırlı 
olmasını  diliyoruz. 


Uzman  Turizm’den  kampanyalı  Umre  Yolculuğu 


TURSAB  (Türkiye  Seyahat  Acenteleri  Birliği)  onaylı  Hac, 
Umre  ve  Yurt  içi  gezileri  düzenleyen  Uzman  Turizm  Umre 
yolculuklarında  kampanya  haşlattı. 

Umre  yolcuğunda  güvenli  bir  seyahat  yapmak  isteyenler 
Hacı  Emin  TÛRÜN'a  baş  vurabilirler.  Kampanyalı  Umre 
kayıtlarımız  devam  etmektedir. 

Atatürk  Bulvarı  Torunlar  Petrol  yanı  Emir  İş  Hanı 
Kat: 2  Taşova  Tel:  0  542  523  89  28-0537  935  76  83 


Amasyaspor  liderliği 


Erbaa’da  bıraktı 


Bölgesel  Amatör  Lig  4.  grupta  şampiyonluk  mücadelesi  veren  Yeni  Amasya  Spor 
İl.  hafta  maçında  Erbaa  £- 
por'a  deplasmanda  1-0  yenilerek  liderliği  Erbaa  Spora 
bıraktı. 

13  Aralık  261S  Pazar  günü  Erbaa  şehir  stadyumunda 
oynanan  maç,  yaklaşık  beş 
bin  taraftarın  önünde  oynadı, 

Erbaa  Spor  maçın  16.  dakikasında  geliştirdiği  atakta 
sağ  kanattan  yapılan  ortaya 
Uğur  İyi  yükselerek  güzel  bir 
kafa  vuruşu  ile  takımını  1-0 
öne  geçirdi. 

tik  yarıda  başka  gol 


olmayınca  ilk  devre  Erbaa  5- 
porun  1-0  üstünlüğü  ile  sona 
erdi. 

Maçın  ikinci  yansına  skoru  kendi  lehine  çevirmek  için 
çıkan  Yeni  Amasya  Spor  istediği  golü  bir  türlü  atamayınca  lider  geldiği  Erbaa  deplasmanında  hemen  arkasında 
19  puanla  ikinci  sırada  bulunan  Erbaa  Spor  elde  ettiği 
bu  galibiyetle  puanını  22'ye 
çıkartarak  liderlik  koltuğuna 
yerleşti. 

Yeni  Amasya  Spor  önümüzdeki  hafta  kendi  sahasında  Fatsa  spor  ile  karşılaşacak. 


Hacı  Mehmet  Gani 
son  yolculuğuna  uğurlandı 


ilçemiz  Çaydibi  eski 
Belediye  Başkanı  merhum  Salih  Ganinin  oğlu,  Levent  Gani'  nin  babası.  Tekel  emeklisi 
Hacı  Mehmet  Gani  (şapkalı) 
hayatını  kaybetti. 

63  yaşında  hayta  veda  fiden  n.  Mehmet  Gani  ( şapkalı) 
İstanbul'da  10  Aralık  2015 
Perşembe  günü  tedavi  gördüğü  özel  hastanede  vefat  etti. 


parti  yönetimlerinde  görev 
alan  Mehmet  Gani 'nin  cenazesi  11  Aralık  2015  Cuma 
günü  Merkez  Çarşı  camiinde 
Cuma  namazına  müteakip 
kılınan  cenaze  namazından 
sonra  Çaydibi  köyü  mezarlığına  defnedildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  yakınlarına 
başsağlığı  ve  sabırlar  diliyoruz. 


Çeşitli  dönemlerde  siyasi 
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Belediye  Başkanı  Oztürk 
Osmanlı  Ocaklarını  ziyaret  etti 


Belediye  Başkanı  Bayram 
Oztürk  Osmanlı  Ocaklarını  ziyaret  ederek  tebrik  etti. 

Osmanlı  Ocakları  Başkam 
Selim  Şahi  n  ve  yönetim  kurulu  üyeleri.-  Belediye  Başkam  Bayram 
Oztürk  ve  beraberindeki  heyeti 
dernek  lokali  girişinde  karşıladı. 
Osmanlı  Ocakları  Gençlik  Kolları 
Niyazi  Galip  ve  Kadın  Kolları  Baş* 
kanı  Hava  Derüi' nin  de  hazır  bulunduğu  sohbette  derneğin  amaçları  konuşu  I  d  u . 

Belediye  Başkam  Bayram 
Oztürk.  ^Milli  değerlerimiz,  ahlaki  değerlerimiz,  dini  değerle* 
riırıiz,  insani  değerlerimiz  ile 
gençliğin  yetişmesi  adına  bu  ocak  neler  yapabilirse  onun  yanındayız.  Niyet  hayır,  akibet  hayır  olduktan  sonra  Allah  da  Eşinizi 
rast  getirir  zaten.  Belediye  Baş* 
kanı  dara  k  ba  kış  açtm  iyi  ve  güzel  olan  şeylerin  desteklenmesi 
gerektiğidir.  BEzler  bu  topraklara 
hizmet  eden  bütün  kurumların 
yanında  olduğumuzu  belirtir  Os¬ 


manlI  Ocakları  hayırlı  hizmetlerinde  başarılar  di  leriz.  "ded  i . 

Osmanlı  Ocaklarının  amaç 
lerından  bahseden  Şahin, p  ”flizim 
asıl  amacımız  Osmanlı  ruhunu 
yaşatıp,  Bu  medeniyeti  vatandaşlarımıza  anlatmak  milli  ve 
manevi  değerlerimize  sahip  çıkmak  istiyoruz.  Siyasi  bir  oluşum 
değiliz, "  dedi 

Sadece  levha  asmış  bir  der* 
nek  veya  STK  olmayacaklarım 
vurgulayan  Başkan  Selim  Şahin; 
senenin  365  günü  çalışacağız 
reklam  yapmayacağız.  Gençleri 
de  ocağımıza  kazandırıp  kötü 
alışkanlıklardan  uzak  tutacağız, 
Osmanlı  ahlakına  bürünmüş  bir 
nesil  yetişmesine  katkı  sağlamak 
istiyoruz.  Biz  her  partiye  aynı 
mesafedeyiz,  hiç  bir  partinin  arka  bahçesi  değiliz.  Üyelerimiz  her 
partiden  olabilir,  gönül  vermiş  olabi  lirler,  ülkesini  seven  herkes 
Osmanb  Ocakla  rı'na  üye  olabilir."  diye  konuştu. 


ZAYİİ- 

SRC3  Belgemi  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Haşan  Atmaca 


